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[B ] HET OVERLEVEN VAN EUROPA VOLGENS 

JONATHAN HOLSLAG

Jonathan Holslag (°1981) is vooral bekend als Azië-

specialist. Over ontwikkelingen in China laat hij

geregeld zijn licht schijnen en hij volgt de

ontwikkelingen in dat immense en fascinerende

land op de voet. Onvermijdelijk gaat een waar-

nemer die het verre buitenland bestudeert, ook wel

eens nadenken over de consequenties van al wat

daar aan de hand is voor de eigen omgeving. Zo’n

kijk levert vaak frisse inzichten op en biedt fraaie

nieuwe invalshoeken. Het wordt pas echt

interessant als de auteur er ook expliciet lessen uit

trekt en beleidsaanbevelingen aan koppelt. Dat is

precies wat Holslag doet in zijn boek over Europa:

De kracht van het paradijs. Hoe Europa kan overleven

in de Aziatische eeuw.

Het Europese project bestaat uit een aaneen-

schakeling van mislukkingen en de geloofwaardig-

heid ervan stond ettelijke keren zwaar onder druk.

Toch bleef het project overeind en wist het zich

zelfs drastisch te verdiepen. Maar deze keer zijn er

andere zaken aan de orde. Daar is Holslag van

overtuigd en dat maakt hij duidelijk in het eerste

deel van zijn boek. De eurocrisis lijkt dan wel min

of meer onder controle, maar de politici hervormen

liever oppervlakkig met de kaasschaaf, in plaats van

fundamenteel, de welvaartsstaat erodeert langzaam

en Europa drijft verder in een zee van futloosheid.

Ook buiten Europa loert het gevaar. In het

tweede deel van zijn boek plaatst Holslag het

continent in een mondiaal perspectief. Hij heeft het

over strategisch wantrouwen, de nieuwe

grondsto¤enstrijd, de uitputting van de industrie,

wapenwedlopen, handels- en zelfs valutaoorlogen.

Europa is omgeven door een Noord-Afrikaanse

“gordel van onzekerheid” en door vier “strategische

sjacheraars” die instabiliteit veroorzaken: Rusland,

Turkije, Iran en Saoedi-Arabië. En alsof dat nog

niet genoeg is, zit Europa ook nog eens gekneld

tussen twee strijdende grootmachten: China en de

Verenigde Staten. Europa moet de confrontatie

aangaan met een wereld die midden in een

overgangscrisis zit.

Holslag wil de ogen van de lezers openen. Een

verdeeld Europa in een wereld vol gevaren is niet

langer leefbaar. In het derde deel van zijn boek gaat

Holslag dan ook op zoek naar de stappen om “het

paradijs” te bereiken. Dat kan alleen door nu actie

te ondernemen. Europa moet ontwaken, dat kan hij

maar niet genoeg benadrukken. De softe dromen

moeten plaatsmaken voor een hard realisme, dat is

zowat de rode draad van het boek.

Gepubliceerd in Ons Erfdeel 2014/3. 

Zie www.onserfdeel.be of www.onserfdeel.nl.

Jonathan Holslag, Foto Jimmy Kets.



154

Holslags paradijs is federaal en bestaat uit een

mengeling van harde macht, een sterk buitenlands

beleid, een nieuw soort “humane” en duurzame

economie (en dus niet het verlagen van de

standaarden om de concurrentie met de opkomende

machten aan te kunnen, wel integendeel) en een

alomvattend verhaal dat gedragen wordt door de

hele bevolking. Europa mag zijn macht, een markt

van 500 miljoen consumenten, wel degelijk actiever

uitspelen. Maar daarvoor moet Europa wel assertief

in de wereld staan, en dat betekent dat het af moet

van zijn vredelievende reflex.

Europa moet voor Holslag een nieuw militair

evenwicht en nieuwe geopolitieke prioriteiten

zoeken. Het moet nucleaire afschrikking weer van

onder het stof halen, partnerschappen en

strategieën uitzoeken en een echte Europese

krijgsmacht oprichten. De Europeanen lijken qua

buitenlands beleid wel op “onvolwassen dwergen”

tussen giganten, aldus Holslag. De oprichting van

de Europese Dienst voor Extern Beleid heeft de

situatie er niet beter op gemaakt. Holslag wil een

betere leider dan de huidige Hoge Vertegen-

woordiger voor Buitenlandse Zaken en

Veiligheidsbeleid, Catherine Ashton. En hij wil 

een vlotte coördinatie en een eªciënte

inlichtingsdienst. Bureaucraten moeten uit hun

ivoren torens komen. De binnenlandse

verdeeldheden moeten gezamenlijk overstegen

worden en een nieuw soort economie moet worden

vormgegeven. Essentieel is daarbij een andere

manier van produceren, consumeren en leren.

Kwaliteit, creativiteit, duurzaamheid, welzijn en

schoonheid moeten benadrukt worden. Om dat

nieuwe Europese project zelfverzekerd te kunnen

dragen, is een duidelijk plan nodig voor de

bevolking, een verhaal, ideologie of een

humanistische revival. De enige weg naar dat

paradijs is via krachtenbundeling. Europa is nodig,

en dan nog wel een verenigd Europa.

De kracht van het paradijs is een omvangrijk boek,

maar Holslag loodst de lezer er vlot doorheen. Hij

neemt hem of haar ook mee op reis. Samen met de

staats- en regeringsleiders keert hij bijvoorbeeld

figuurlijk terug naar de hoofdsteden, om vervolgens

de binnenlandse situaties van de lidstaten apart te

schetsen. Zo passeert de lezer de statige avenues

langs de Seine, of glijdt hij langs de kleurige

sinaasappelvelden tussen Sevilla en Madrid. Of 

hij vliegt over de maagdelijke Griekse kustlijnen 

en heuvels.

Maar hij laat de lezer ook proeven van zijn

persoonlijke ervaringen. Hij leidt hen bijvoorbeeld

naar een ijzige koude decemberavond in Peking, of

voert hen mee tussen de wolkenkrabbers in

Chongqing, die een sfeer van groei uitwasemen. Of

naar Kampala, met zicht op honderden minibusjes

en motorfietsen in de Oegandese avond. Of naar het

terras van een hotel in Tanger, dat uitkijkt op een

warboel van krotwoningen en satellietschotels. De

lezer hoort in Kinshasa een oude man zingen, met

amper één voortand en een gitaar met drie snaren.

Anders gezegd: het boek leest prettig en is vlot

geschreven. Het verdient in alle opzichten dan ook

veel belangstelling, en kreeg die ook al uitgebreid in

allerlei dagbladen. Maar er is ook een andere reden

waarom het boek zo uitgebreid becommentarieerd

werd. Boeken die de zaken met veel dramatiek

voorstellen, doen het over het algemeen goed.

Er zit heel wat drama in veel recente analyses van

de Europese politiek, of ze nu komen van Johan Van

Overtveldt, Guy Verhofstadt, Thierry Baudet of zelfs

Paul De Grauwe. Wat zij allemaal gemeen hebben, is

dat ze een binaire keuze voorstellen: ofwel moet de

EU zéér drastisch veranderen, en niet straks of

weldra, maar nu en wel onmiddellijk. Ofwel stuikt

die hele Unie binnen de kortste keren in elkaar. Dat

is de boodschap die ook Holslag meegeeft: het is dit

keer anders, en nu staat echt alles op het spel.

Het is nog maar de vraag of deze analyse wel

correct is. De Europese integratie is immers een

project dat zich altijd vooral in dat modderige

midden heeft opgehouden, in een permanente

zoektocht naar een evenwicht tussen de meest

uiteenlopende visies en belangen die op dit

continent leven. Het is daardoor minder

uitgesproken, maar wel taaier dan vaak

verondersteld wordt. De Unie blijkt ook overeind te

blijven als ze niet perfect gekalibreerd is, al is het

maar omdat de perfectie niet bestaat. Het paradijs

houdt voor Holslag overigens iets heel anders in 

dan voor Baudet, Verhofstadt of Van Overtveldt.

Uiteindelijk toont de geschiedenis aan dat Europese

integratie erg kleverig is. Spectaculaire verande-

ringen zijn zeldzaam, maar dat neemt niet weg dat

het project de kracht heeft om zich altijd te blijven
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aanpassen aan veranderende omstandigheden. Vaak

traag en enigszins ploeterend, en lang niet altijd

eªciënt. Het gebeurt niet altijd elegant, maar het

werkt wel.

De binaire aanpak die ook typisch is in het boek

van Holslag heeft de verdienste dat ze de debatten op

scherp stelt en goed aangeeft waar de uitdagingen

zitten. Maar of er ook een voorspellende waarde in

zit, is nog een andere kwestie.
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[B ] REIZEN DOOR RUSLAND 

EN STILSTAAN IN FRANKRIJK

Het is een van de mooiste tradities uit de Neder-

landse dagbladjournalistiek: correspondenten die

hun standplaats na enkele jaren verlaten om terug te

keren naar de redactie of om een andere

correspondentenpost op te nemen, schrijven een

afscheidsverhaal over de stad en/of het land waar ze

de afgelopen jaren hebben geleefd en gewerkt. Vaak

is dat een persoonlijk verhaal over wat de

correspondent zal bijblijven van zijn jarenlange

verblijf in het buitenland. De meest ambitieuze

schrijvers proberen de volledige staat van het land op

te maken, maar daarvoor is de ruimte in een krant

vaak te beperkt.

Daarvoor is er gelukkig die andere traditie: het

correspondentenboek. Iets minder beoefend, want

niet iedere dagbladschrijver slaagt er even

gemakkelijk in om het langere afstandswerk mooi 

af te ronden. Het resultaat kan daardoor ook

tegenvallen. Een bundeling van correspondenten-

verhalen of indrukken kan snel gedateerd

overkomen, of is soms te veel gefocust op het eigen

avontuur en te weinig op het land om de tand des

tijds te kunnen doorstaan. Wat op een bepaalde dag

interessant is voor de krant, is vaak te mager om te

verschijnen in boekvorm.

Maar af en toe zijn er positieve uitzonderingen

die de meerwaarde van een correspondentschap

extra in de verf zetten. Zo’n voorbeeld is het

recentelijk verschenen Het brilletje van Tsjechov.

Reizen door Rusland van Michel Krielaars. Krielaars

(°1961), momenteel chef van de boekenbijlage van

NRC Handelsblad, was van 2007 tot 2012

correspondent voor die krant in Moskou. Al tijdens

zijn correspondentschap bewees Krielaars een

uitstekend schrijver te zijn met een scherp oog voor

het veelzeggende detail. Een bundeling van zijn

“wereldbollen”, zoals de kroniekachtige, meer

persoonlijke beschouwingen van NRC-correspon-

denten worden genoemd, had op zich al een mooi

inkijkje kunnen opleveren in het Russische leven 

van alledag.

Maar Krielaars ging veel ambitieuzer te werk. Hij

voerde een plan uit dat al enkele jaren voor het begin

van zijn correspondentschap was ontstaan: door

Rusland reizen met zijn favoriete schrijver Anton

Pavlovitsj Tsjechov (1860-1904) als gids. Krielaars

ontdekte Tsjechov al op jonge leeftijd dankzij de

verfilming van zijn verhaal “De dame met het

hondje”. Hij leerde in de jaren die erop volgden een

subtiele schrijver kennen die, anders dan zijn

aristocratische tijdgenoot Tolstoj, aandacht had voor

het Rusland van de straat, vol “straatschoªes, boze

veldwachters, bekrompen provinciale rechters, aan

lagerwal geraakte professoren, melancholieke

plattelandsdokters, en vooral dat van de vele kleine

ambtenaren, die tot op de dag van vandaag het

symbool zijn van de verlammende Russische

bureaucratie en als een zwerm vliegen iedere

vooruitgang tegenhouden”.

Wodka drinkende mannen in Dagestan, Foto Reuters. 


