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echter geen misverstand over bestaan dat hij de

oplossing niet zoekt in de nostalgie van het verleden

De grondeloosheid heeft de mens in zekere zin ook 

bevrijd, hem minder afhankelijk gemaakt. Bovendien:

wie zijn denken laat bepalen door een absolute 

grondgebondenheid komt nogal eens in een exclusief

bruin vaarwater terecht. De grond heilig verklaren

kan de mens ontwijden.

Met dit “pleidooi voor aards denken en een 

groene stad”, ook de ondertitel van het boek, vlucht 

Jan-Hendrik Bakker niet in esoterische beschouwingen

of nostalgische mijmeringen. Zoals Simon Schama

in het prachtige Landschap en herinnering wil hij de

lezer niet opzadelen met een “nieuw pakket mythen

als kuur voor onze kwalen”.

We moeten de rationaliteit die we sedert de 

Verlichting koesteren niet achter ons laten maar

bese¤en dat verwondering en ratio niet elkaars 

tegenpolen hoeven te zijn, zoals ook stad en platteland,

natuur en cultuur (moeten) kunnen samenleven. 

In navolging van filosofen als Martha Nussbaum 

en Stephen Toulmin pleit Bakker voor een “warme 

intelligentie” die de koude ratio verbindt met waarden

en emoties, en “kennis van de dingen uitbreidt met

kennis van het goede leven”. Is het immers niet

omwille van dat goede leven dat mensen op zoek

gaan naar “gedeelde gronden”, naar vrijplaatsen,

naar speelpleinen en kronkelige bospaden, naar een

eigen plek en naar openbare ruimten die niet zozeer

verkeersstromen regelen, maar wel plaatsen zijn

voor collectieve herinneringen, nieuwjaarsrecepties

en manifestaties voor meer democratie.

Grond is een inspirerend boek van een 

cultuurcriticus die niet vervalt in cultuurpessimisme.

De problematiek wordt vanuit verschillende 

invalshoeken in korte afzonderlijke essays behandeld.

Dat verhoogt de toegankelijkheid voor de lezer. 

Niet alle hoofdstukken zijn even sterk en soms wordt

het een en het ander te vaak herhaald. Maar laat dat

geen hinderpaal zijn om dit boek te lezen, even na te

denken over de grond van de zaak of een wandeling

te maken.

JOS GEYSELS

JAN-HENDRIK BAKKER, Grond. Een pleidooi voor aards denken

en een groene stad, Atlas, Amsterdam 2011, 334 p.

[B ] DE WONDERE WERELD VAN HET BOEKENVAK 

“Het boekenvak is een wondere wereld”, zo begint

Geert Joris, de huidige directeur van Boek.be 

(de overkoepelende organisatie voor het boek in

Vlaanderen), zijn heldere overzichtsartikel over de

Vlaamse boekensector van nu, opgenomen in de

door Pierre Delsaerdt samengestelde bundel De

winst van de lezer. Maar bestaat er in onze tijd nog

wel zoiets als een boekenvak? Dat begrip herinnert

aan de lang vervlogen periode dat het vak van 

drukker, uitgever en boekverkoper nog één vak 

was, het vak dat in de Lage Landen aanving met de

roemruchte “wiegedrukker” Dirk Martens. Door de

steeds snellere evolutie van de boekensector is het

traditionele “boekenvak” gaandeweg uiteengevallen

in een veelheid van complementaire professionele

vaardigheden, die elkaar steeds minder lijken te

kennen en te erkennen, al zijn zij nog steeds 

op elkaar aangewezen. Daar is de toenemende

“branchevervaging” nog bijgekomen: het uitgeven

en verhandelen van boeken door bedrijven van 

buiten de boekensector. De digitalisering zet de

begrenzing van boekenprofessies nog verder onder

druk. De sector zal zijn toegevoegde waarde bij 

de exploitatie van geschriften opnieuw moeten

bewijzen; geen van de traditionele functies die 

door het “boekenvak” eeuwenlang werden vervuld

lijken nog vanzelfsprekend. 

Het is de grote verdienste van De winst van de

lezer dat het blijft uitgaan van de onontbeerlijke 

complementariteit en samenhang van al die 

“vakken” en deelfuncties binnen de boekensector,

niettegenstaande de overheersende neiging in de

hedendaagse bedrijfskunde om daar geen rekening

meer mee te houden. Geert Joris hanteert het aan 

de markteconomie ontleende begrip “waardeketen”

of “waardenetwerk” van het boek. Wanneer de 

deelnemers aan dat netwerk zich maar bewust zijn

van de samenhang van alle samenstellende schakels,

kan de sector zich als geheel beter profileren en zal

hij de positie van het boek, zowel in economisch 

als in cultureel opzicht, weer kunnen versterken 

of tenminste in stand houden. 

De prikkelende titel van het boek verwijst naar

een uitspraak van Dirk Martens in diens “woord aan

de lezer” bij Erasmus’ Vera Theologia, in 1518 door

Martens uitgegeven, zoals Pierre Delsaerdt in zijn
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inleiding vermeldt. Martens schreef: “Niets verlaat

mijn uitgeverij dat de koper minder winst brengt

dan de verkoper. Koop dus, en we zullen er beiden

baat bij hebben.” Een mooier devies voor de 

boekenwereld is nauwelijks denkbaar, al is en was 

de werkelijkheid reeds in Martens’ tijd vaak veel

minder ideaal. Martens verzuchtte namelijk in 

datzelfde “woord aan de lezer”: “Anderen worden

rijk door slechte boeken te drukken; ik geef alleen

goede uit, maar slaag er ondanks mijn zuinigheid

amper in om mijn gezin te voeden.” Ook dat is een

realiteit van de boekenwereld: van goede boeken

worden uitgevers en boekverkopers zelden rijk; het

zijn de modieuze en triviale boeken die het meeste

geld in het laatje brengen. Toch zijn het vooral de

“goede boeken” die de basis vormen van de 

boekcultuur en van de maatschappelijke waarde van

de boekensector. Geert Joris waarschuwt de lezer dat

het boek “voor 80 procent uit economische aspecten

bestaat en voor 20 procent een cultureel product 

is”. Het zijn juist die culturele aspecten die de 

boekenwereld een sociale meerwaarde verlenen, maar

die kant van de zaak dient voortdurend bevochten 

te worden in een markt waarop de economische

aspecten steeds zwaarder zijn gaan wegen.

De voornaamste onderdelen van de boekensector

komen in een reeks puntige beschouwingen aan 

bod. Carlo Van Baelen, de ex-directeur van het Vlaams

Fonds voor de Letteren, gaat in op de positie van

auteurs. Zij staan aan het begin van de waardeketen,

ook al werden auteurs voorheen nooit meegerekend

bij het boekenvak. Van Baelen bespreekt summier zowel

de relaties van auteurs met uitgevers, boekhandels en

bibliotheken, alsook de economische, sociaalrechtelijke

en fiscale aspecten van het auteurschap. Ook komt het

letterenbeleid aan de orde. Van Baelen besluit met

een waarschuwing voor de digitale toekomst: “De

klassieke actoren: auteur, uitgever en tussenhandel

zullen minstens partieel digitaler worden of anders,

bij gebrek aan toegevoegde waarde, verdwijnen.” 

Ik vraag mij af of die dreiging wel ten volle geldt voor

auteurs; auteurs zijn als creatieve professionals nu

eenmaal veel minder afhankelijk van de evolutie 

van de techniek dan uitgevers en boekverkopers –

dat heeft de geschiedenis van het gedrukte boek 

wel bewezen. 

Kurt Van Damme en Hanne Jespers, beiden

werkzaam voor Librius, het rechtenbureau van de 

Vlaamse uitgevers, dragen een uitmuntend 

hoofdstuk bij over de hoofdzaken van het auteursrecht,

waarin de voor boekenprofessionals meest relevante

kwesties worden toegelicht. Zij constateren dat 

de kennis van het auteursrecht in het boekenvak

beperkt is; dat lijkt mij een understatement. Zo

wordt het door sommigen beschouwd als een relict

uit het papieren verleden, “terwijl het net één van 

de motoren van een moderne kenniseconomie kan

en moet zijn”.

Tim Seynaeve, uitgever bij Van In, bespreekt 

het vak van de educatieve, wetenschappelijke en

informatieve uitgeverijen – de gebieden in het 

boekenvak die al grote digitale veranderingen 

hebben doorgemaakt. De dilemma’s van de nieuwe

verdienmodellen, die moeten worden ontwikkeld, 

de problematieken van open access, shareable content

en de veranderende eisen voor marketing en 

publiciteit, worden duidelijk uiteengezet.

De uitgeverijen van boeken voor het algemene

publiek worden behandeld door Johan de Koning, 

De Antwerpse Boekenbeurs.
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directeur van Standaard Uitgeverij. Hij noemt 

deze uitgeverijspecialisatie “uitgeven in het 

donker”, omdat “de markt voor het publieksboek

onvoorspelbaar [is] en moeilijk te beheersen”, 

terwijl “10 procent van de [uitgebrachte] boeken

tegenwoordig zorgt voor 90 procent van de omzet”.

Volgens De Koning zullen de uitgevers van de 

toekomst “een soort tovenaarsleerlingen” moeten

zijn om de kansrijke manuscripten te selecteren en

daar lezers voor te vinden. Te hopen valt dat die 

tovenaarsleerlingen dan niet de geest uit de fles 

laten ontsnappen, zoals hun al te eenzijdig 

ambitieuze voorgangers deden in het tijdperk 

van het bestsellerisme. 

Vervolgens bespreken Guido De Smet (van 

Standaard Boekhandel) en Yvonne Steinberger (de

bekende onafhankelijke boekverkoper in Brugge) 

de taken en strategieën in de boekhandel, De 

Smet vanuit de visie van de boekhandelsketen, 

en Steinberger als vurige pleitbezorger van de 

onafhankelijkheid. Beiden wijzen op de achilleshiel 

van het vak, dat kundig personeel met zowel culturele

als commerciële interesse bijzonder moeilijk te vinden

is, door het ontbreken van een gedegen vakopleiding.

De Smet hamert op het voeren van een strategie die

gericht is op rentabiliteit; Steinberger legt vooral de

nadruk op eigenzinnigheid en een aantrekkelijk 

aanbod. Samen hebben zij gelijk.

De bundel wordt afgesloten met enkele 

hoofdstukken over generieke en infrastructurele

voorzieningen, zoals het digitale bestelsysteem 

“Boekenbank” van Boek.be (uiteengezet door Annika

Buysse); de collectieve boekpromotie (beschreven

door Geertrui Schoeters); en de leesbevordering 

door de Stichting Lezen voor Vlaanderen (door 

de gedreven Majo de Saedeleer), waarna Jef Maes 

van Boek.be de toekomstverwachtingen voor het

boek tracht te schetsen. Daarbij staat voor hem de

digitalisering van het lezen centraal. Maes ziet die 

als een unieke kans voor het boekenvak om nieuwe

markten te bereiken. Hij verwacht weliswaar nog

niet het einde van het papieren boek, “maar het zal

wel het digitale boek naast zich moeten dulden”. 

Het is opmerkelijk dat in toekomstvoorspellingen

voor het boek, zoals die van Maes en vele anderen,

zelden naar voren wordt gebracht dat juist het 

papieren boek, mits mooi vervaardigd als grafisch

product, een buitengewone toegevoegde waarde zal 

blijven bieden bij digitale producten, en daarmee

kan het boekenvak zijn specifieke positie in de markt

behouden die digigiganten als Google, Apple en

Amazon niet kunnen afnemen. Het ziet er pas echt

somber uit voor het boekenvak als het zijn expertise

op het gebied van het gedrukte boek afdankt.

In een hopelijk tweede, herziene en uitgebreide 

druk van deze nuttige gids, zouden nog hoofdstukken

kunnen worden toegevoegd over de steeds nauwere

verwevenheid tussen de Vlaamse en Nederlandse

boekenwereld, over de bibliotheekwereld die steeds

dichter tegen het commerciële boekenvak aan komt

te liggen, over het antiquariaat, en over openbare

digitale databanken voor geschriften zoals de 

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

Professor Pierre Delsaerdt, de stuwende kracht

achter de opleiding Informatie- en Bibliotheek-

wetenschap aan de Universiteit Antwerpen, die

sinds jaren de cursus “Actuele vraagstukken van 

uitgeverij en boekhandel” organiseert, verdient lof

voor het tot stand brengen van deze bundel. Dit boek

is in feite de vrucht van de genoemde cursus.

Op zijn stimulerende inleiding is maar één 

aanmerking te maken. Hij schrijft dat De winst van

de lezer “voor zover bekend het eerste in zijn soort”

is, “althans voor wat het Nederlandse taalgebied

betreft”. Hij zag blijkbaar het boek Tussen schrijver 

en lezer. Een doorsnee van het boekenvak (Groningen,

1984) over het hoofd. Die uitstekende bundel, vooral

gericht op de toenmalige boekenwereld in Nederland,

werd door de vroegere Frederik Muller Akademie

samengesteld ten behoeve van de dagopleiding 

uitgeverij en boekhandel. En wat eerder, in 1963, 

verscheen bovendien de serie van tien thematische

studieboekjes voor de cursussen van de Nederlandse

koepelorganisatie VbbB (thans KVB), die eveneens

een goede inleiding tot het boekenvak van die tijd

vormde. Dat Delsaerdt deze beide voorgangers van

De winst voor de lezer niet lijkt te kennen valt hem

nauwelijks aan te rekenen, want de professionele 

vorming van uitgevers en boekverkopers in Nederland,

ooit een vanzelfsprekendheid, is sinds de jaren

negentig steeds meer in de schaduw geraakt. 

De uitnemende Frederik Muller Akademie van 

weleer werd opgeheven toen de Hogeschool van

Amsterdam een generieke dagopleiding voor 

media en informatiemanagement ging aanbieden;

aanvankelijk werden daar ook de eigenaardigheden 
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van de boekenwereld onderwezen, maar die zaken

trokken allengs minder studenten; boeken bleken

voor de studenten niet “sexy” genoeg te zijn ten

opzichte van de massamedia. De schriftelijke 

vakopleiding van de KVB werd eveneens opgeheven

bij gebrek aan belangstelling, toen het verplichte

diploma van uitgever en van boekverkoper in 2005

verviel, samen met het erkenningensysteem. 

Een waardevolle cursus als “Actuele vraagstukken

van uitgeverij en boekhandel” zal men thans in

Nederland vergeefs zoeken, met alle gevolgen 

voor de instroom van goed opgeleid talent.

LAURENS VAN KREVELEN

PIERRE DELSAERDT (RED.), De winst van de lezer. Inleiding tot

het boekenvak in Vlaanderen. Acco, Leuven, 2011, 208 p. 

[B ] HET VERVELENDE VERLEDEN.

“DAT NOOIT MEER” VAN CHRIS VAN DER HEIJDEN

Met Dat nooit meer kun je een mens doodslaan.

Eind 2011 promoveerde Chris van der Heijden 

met dit omstandige werk aan de Universiteit van

Amsterdam. Ruim 700 pagina’s tekst en nog eens

200 bladzijden noten en bibliografie brengen het

complexe verhaal van de Nederlandse omgang 

met het oorlogsverleden. De auteur is allerminst

een beginneling. Als begenadigd veelschrijver 

combineert deze Nederlandse historicus al meer

dan twintig jaar een rijk gevulde journalistieke 

carrière met de uitbouw van een voornamelijk

geschiedkundig oeuvre waarin de Tweede

Wereldoorlog een bijzondere plaats heeft. Tot spijt

van wie het benijdt, zette de publicatie van Grijs 

verleden: Nederland en de Tweede Wereldoorlog (2001)

hem al onwrikbaar op de kaart van de Nederlandse

oorlogshistoriografie. Liters inkt, niet zelden 

aangelengd met vitriool, vloeiden over zijn stelling

dat het merendeel van de burgers tijdens de 

bezetting eerder bezig was met het dagelijks brood

dan met verheven principes van goed en fout. 

Het was de knuppel in het hoenderhok, een 

benadering die op eigenzinnige wijze gehoor gaf

aan de verzuchting in de inaugurele rede van Hans

Blom aan de Universiteit van Amsterdam (1983),

namelijk dat de Nederlandse geschiedenissen over

de bezettingstijd lange tijd geschreven waren 

vanuit een verlammend zwart-witperspectief. 

Een decennium na Grijs verleden, en ditmaal met

genoemde hoogleraar als promotor, heeft Chris 

van der Heijden in Dat nooit meer niet langer de

oorlog als onderwerp maar wel de wijze waarop 

die al meer dan 65 jaar herinnerd, herdacht, 

verbeeld en herschreven wordt. 

In evenveel boekdelen onderscheidt de auteur

vier fasen in de ontwikkeling van het Nederlandse

Nachleben. Zowel de afbakening als de betekenis

van de korte periode 1944-1949 valt enigszins 

onverwacht uit de lucht. Tijdens de onmiddellijke

naoorlog, aldus de auteur, erodeerde het door de

bevrijdingsroes eenduidig gedicteerde verzetsbeeld

al snel door de somberheid van het moeizame 

herstel, de materiële noden, de zuiveringen, de 

Indonesische kwestie, enzovoort. Het duurde niet

lang of enige gedeelde beeldvorming en verwerking 


